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Om de namen te noemen 
en niet te  vergeten wie ons zijn  voorgegaan…… 

 
 
 
 
 

Een draad van liefde verbindt mij met jou. 
Een draad van gemis verbindt mij met jou. 

Zoveel draden verbinden mij met zoveel mensen. 
 

Maar altijd is er die draad met jou, 
hij doorkruist alle andere draden. 

Hij geeft betekenis aan alle levensdraden. 
 

De draad van de liefde verbindt mij met jou 
en de draad van het gemis  

verweeft zich met die van de liefde. 
 

( Marinus van den Berg) 
 
 
 
 
 
 

Sint Jan in Deinum 
21 november 2021 



 
-Orgel 
-Woord van welkom en mededelingen 
 
-Introïtus: Lied 23c: 1, 3 en 5 
 
 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
 wijst mij een groene streek; 
 daar rust ik aan een stille stroom – 
 en niets dat mij ontbreekt. 
 
 Al moet ik door het doodsravijn, 
 U gaat steeds aan mij zij. 
 Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
 geeft steun en veiligheid. 
 
 Uw trouw en goedheid volgen mij, 
 Uw liefde, dag aan dag; 
 en wonen zal ik in Gods huis 
 zo lang ik leven mag. 
 
-V.       : De Heer is met jullie allen! 
-Gem.: Zijn vrede zij met jou. 
-V.       : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
-Gem.: Schepper van hemel en aarde 
 
-Psalmgebed:  Psalm 56-57, fragmenten 
 
Mensen lopen over mij heen 
hoge hakken platte zolen 
vertrappen me. 
 
Een vreemdeling ben ik 
maar thuis bij U. 
 



Gij, van de trouwe woorden, 
de levenwekkende. 
Bij U laat ik me los en geef me over. 
 
Bij U mogen zijn 
die mijn wankelingen kent 
mijn tranen telt en bewaart, 
is alles. 
 
Ik mag middag en avond 
wandelen in uw parken 
en ’s morgens zal ik ontwaken  
in uw ogenlicht. 
 
Ik zoek bij U naar toevlucht voor mijn ziel. 
Wat ik van U gehoord heb, vriendschap, trouw 
is schaduw voor mijn ziel en wijd land. 
 
Ontferming zoekt mijn ziel. Ik hoor in mij 
een lied – verwacht de nieuwe dag en zing: 
 
Ik ben van U, Gij zult mijn ziel bewaren. 
 
-Lied 1008: 1  
 
 Rechter in het licht verheven 
 Koning in uw majesteit, 

louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 

  
-Kyrie 
-Gloria: Lied 117D ( koor)  
 



 Laudate omnes gentes, laudate Dominum! 
 
-Gebed van de zondag 
 
-Inleiding 
 
-Geschriftenlezing: Spreuken 3: 13-20 
 
Gelukkig een mens die wijsheid heeft gevonden, - 
een mens aan wie goed-verstaan ten deel valt; 
wat handel daarin is beter dan handel in zilver, - 
boven karaatgoud gaat inkomen daaruit; 
kostbaarder is zij dan koralen, - 
alle dingen die je kunt begeren 
zijn met haar niet te vergelijken; 
lengte van de dagen heeft zij in haar rechterhand, 
in haar linker is rijkdom en eer; 
haar wegen zijn aangename wegen,- 
al haar paden zijn vrede; 
een boom des levens is zij 
voor wie zich vasthouden aan haar,-  
wie haar grijpen zijn zalig te noemen! 
 
De Ene zelf  
heeft met wijsheid een aarde gegrondvest, - 
hemelen gevestigd met goed-verstaan. 
Door zijn kennis zijn oervloeden gekliefd,- 
en druppelen de wolken dauw. 
 
-Lied 849: 1 en 2 ( koor 1, allen 2) 
 
 Zoek de wegen van de wijsheid 
 die de schepping dansend groet. 
 Blijf haar volgen, schenk haar aandacht, 
 proef haar woorden, juist en goed. 



 Wijsheid baant het pad naar vrede, 
 doet ons voor wat liefde doet. 
 
 Luister naar de stem van wijsheid, 
 op de markt prijs zij haar waar. 
 Hoor het woord dat mens geworden 
 ware goedheid openbaart. 
 Als dat woord dan kiemt en uitgroeit 
 vinden recht en trouw elkaar. 
 
-Epistellezing; Romeinen 9: 33-36 
 
O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God! 
Hoe ondoorgrondelijk is zijn oordeel 
en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! 
Want wie kent het denken van de Heer 
of wie is zijn raadsman geweest? 
Of wie heeft Hem ooit iets gegeven 
dat hem teruggegeven zou moeten worden? – 
omdat uit Hem en door Hem en tot Hem alle dingen zijn! 
Aan Hem de glorie tot in de eeuwigheden. Amen 
 
-Lied 513 
  
 God heeft het eerste woord. 
 Hij heeft in den beginne 
 het licht doen overwinnen, 
 Hij spreekt nog altijd voort. 
  
 God heeft het eerste woord. 
 Voor wij ter wereld kwamen 
 riep Hij ons reeds bij name, 
 zijn roep wordt nog gehoord. 
 
 



 God heeft het laatste woord. 
 Wat Hij van oudsher zeide, 
 wordt aan het eind der tijden 
 in heel zijn rijk gehoord. 
  
 God staat aan het begin 
 en Hij komt aan het einde. 
 Zijn woord is van het  zijnde 
 oorsprong en doel en zin. 
 
-Overdenking 
 
-Piano/orgelspel 
-Inleiding op de gedachtenis 
 
-Lied 730: 1 en 2 
 
 Heer, herinner U de namen 
 van hen die gestorven zijn, 
 en vergeet niet, hoe zij kwamen 
 langs de straten  van de pijn, 
 langs de wegen van het lijden, 
 door het woud der eenzaamheid, 
 naar het dag en nacht verbeide 
 vaderhuis, hun toebereid. 
 
 Heer, herinner U hun luisterend 
 wakker liggen in de nacht 
 en hun roepen in het duister, 
 de armzaligheid van hun kracht, 
 en wil zeer aandachtig lezen 
 in de rimpels van hun huid 
 de verscheurdheid van hun wezen, 
 en wis hunne zonden uit. 
 



-Wij gedenken en ontsteken kaarsen 
 

Harmina Fokje Rijpstra 
 

Anna Ferwerda-Postma 
 

Bouwe Harm Hessels 
 

 
-Tuskentiden 248: 1 en 6 
 
 Hear, no’t wy hjir hjoed betinke 
 fan wa’t wy sa hoden ha, 
 yn ús hert har namme klinke 
 en ’t gemis dat pleaget sa – 
 kom mei leafde nei ús ta! 
 
 Hear, wy binn’ mei Jo ferbûn en  
 en yn jo hân, wat der ek bart. 
 Heilân, hielje alle wûnen  
 dy’t de dea ús oandien hat. 
 Kom mei leafd’ yn ús tekoart! 
 
-Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
-Slotlied: Ga maar gerust ( S.de Vries/J.Sibelius) 
 
 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
 Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 
 Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan. 
 Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 
 Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 
 Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 
 
 



 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
 Ik ben de zon waarvoor het donker knielt. 
 Ik ben de groet waarmee ook jij kunt opstaan. 
 Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
 Ik ben het lied dat fluistert in de bomen, 
 Ik ben de dag die schemert in je droom. 
 
 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
 Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
 Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
 Ik ben de verte die verlangend wenkt. 
 En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
 ben Ik de hand die al je tranen wist. 
 
-Zegen ( van St.Patrick)  
 
-Muziek 
 
 
 
 
 
 


