
Goede Vrijdag – wakend bij het kruis-  
 
-Stilte 
 
-‘Blijf bij Mij en waak hier met mij…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Bidden en wakend….. 
 
-Gebed van de Goede Vrijdag 
 
-Thoralezing 12: 21-28 
 
-Lied 269: 1 en 3 ( Randstadbundel)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ik spaar het volk dat Ik sparen wil. 
 Gij kunt Mij niet aanschouwen 
 maar mijn woord moet Gij vertrouwen. 
 Ik sluit vandaag een nieuw verbond met u voorgoed: 
 Ik zal Mij aan u geven met mijn vlees en bloed. 
 
-Profetenlezing: Jesaja 53: 1-8a 
 



-Liet 651: 1, 3, 5 en 7 
 
 Kristus toande yn syn lijen  
 ús in byld fan ús bestean, 
‘ Lit ús dêrom mei Him gean 
 op de wei ne iús befrijing. 
 
 Dy’t wannear ’t se wreed Him sloegen 
 ne adem mûle ipendie, 
 alles swijend ûndergie, 
 Hy hat alle leed ferdroegen. 
 
 Troch syn straf binn’ jim genêzen, 
 en jim libje troch syn dea, 
 jim begean gjin ûnrjochtg mear, 
 taal en teken  fan Gods wêzen. 
 
 Ja, de Hear sil jijm bewarje, 
 Hy de Hoeder, Hy it laam, 
 dy’t foar jim op ierde kaam, 
 woe foar jim te’n himel farre. 
 

De Passie volgens Marcus 
 
-Marcus 14: 26-52 
 
-Lied 558: 1, 4 en 5 
 
 Jezus om uw lijden groot, 
 om uw leven en uw dood 
 die volbrengen ’t recht van God 
 Kyrie eleison! 
 
 Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
 om de beker die Gij reikt, 
 om de woorden die Gij spreekt, 
 Kyrie eleison! 
 
 Here, om uw bloedig zweet,  
 als G’ alleen de wijnperrs treedt, 
 om de kelk vol bitter leed, 
 Kyrie eleison! 
 
-Marcus 14: 53 
 
-Lied 558: 6 
 



 Om het zwijgen, het geduld 
 waarmee Gij de wet vervult,  
 als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
 Kyrie eleison! 
 
-Marcus 15: 1-15 
 
-Lied 558: 7 
 
 
 Om het woord van goddelijk recht, 
 dat  Gij tot uw rechters zegt, 
 -zelf hebt G’ uw geding beslecht, 
 Kyrie eleison! 
 
-Marcus 15: 16-39 
 
-In stilte doven wij de Paaskaars 
 
-Marcus 15: 40-47 
 
-Lied 558: 10 
 
 Heer, om uw vijf wonden rood, 
 om uw onverdiende dood, 
 smeken wij in onze nood, 
 Kyrie eleiseon! 
 
 Kruismeditatie 
 
 “De witte kruisising” van Marc Chagall 
 
-Lied 561 
 
 O liefde die verborgen zijt 
 in diepe stilten eeuwigheid 
 erbarm U over ons bestaan, 
 het wordt verraden en verdaan. 
 
 Hoe achtloos in ons midden wordt 
 het kostbaar mensenbloed gestort 
 en in het onbarmhartig licht 
 het kruis des Heren opgericht. 
 
 
 De minsten van de mensen zijn 

daar uitgestrekt in angt en pijn. 



 Tot aan het eind der tijden lijdt 
 Christus in hun verlatenheid. 
 
 O liefde uit de eeuwigheid 
 die met ons mens geworden zijt, 
 wij bidden, laat ons ons niet alleen 
 in al het duister om ons heen, 
 
 opdat ook wij  o Heer u niet 
 verlaten in uw diep verdriet 
 maar bij U zijn in al de pijn 
 waarmee de mensen mensen zijn. 
 
 Biddend en wakend bij het kruis 
 
Terwijl het “Piu Jesu” ( Webber)  klinkt, verzamelen we ons     rond  het kruis, waar we onze 
voorbeden uitspreken, telkens  
 beaamd met :  
 
 
 
 
 
 
 
-Liet 581 
 
 Hjir swijt it hege tinken: God kaam yn ús gemis; 
 folsleinens woe Er skinke, syn toarst brocht lafenis. 
 
 Dy’t leaf hie sûnder  grinzen befrije ús fan haat. 
 Foar ús joeech Hy him finzen, Hy brekt ús eigenbaat. 
 
 Syn swijen foar de rjochter dat yn ús ear wjerklinkt 
 hat ús it pleit besljochte as wurd dat frijspraak skinkt. 
 
 Dy’t fol wie fan genede, Hy slochtse ús de wei. 
 Ús ûngerjochtichheden kleie ús net oan tenei. 
 
 
-Als God ons zo vragen……. ( staande) 
 
-Wij bidden het Onze Vader  
 
-In stilte verlaten wij de kerk 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


