
Paasmorgen: De toekomst is al gaande 
 
-Muziek  
 
-Woord van welkom en mededelingen 
 
-Aanvangslied: Liet 216: 1 en 3 
 
 Dit is moarntiid as oait de earste. 
 ’t Liet fan ‘e klyster makket God grut. 
 Tank foar it sjongen, tank foar de moarntiid,  
 beide ûntspringe nij oan it wurd. 
 
 Dei fan myn libben, ljocht foar myn eagen, 
 ljocht dat al fonkele dêr t’Eden lei. 
 Priizgj’ yn ‘e moarntiid God foar syn skepping, 
 priizgje bliermoedich syn neie dei. 
 
-V.      : De Heer is waarlijk opgestaan! 
-Gem.: Halleluja! 
-V.       : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
-Gem.: die het licht geroepen heeft. 
-V.       : Zet ons in uw licht, o Heer 
-Gem.: doe ons opstaan en op weg gaan 
-V.       : uw toekomst tegemoet. 
-Gem.: uw toekomst die al gaande is. Amen 
 
-We ontsteken het licht van de nieuwe Paaskaars 
 
-Liet 600: 1, 2 en 4 
 
 Ljocht, ûntkime oan it tsjuster, 
 Ljocht, dat briek út hurde stien, 
 Ljocht, betrouber libbensteken, 
 Wierheid, skyn oer elkenien! 



 Ljocht, begjinwurd fan ‘e skepping, 
 Ljocht, as seach God sels ús oan, 
 Ljocht út ljocht, út God ûntsprongen, 
 groetsje ús as de nije moarn! 
 
 Ljocht, út hege himel kommen, 
 Ljocht, bedobbe yn ‘e dea, 
 Ljocht, ûnkearbar, net te dôvjen, 
 seingje ús mei moarntiidsread! 
 
-Kyrie 
 
-Psalm 98: 1 
 
 Lit no in nije lofsang hearre, 
 in liet sa’t noait in liet begûn! 
 ’t Is foar de Hear dy’t triomfearre, 
 Syn rjochterhân hat rêding jûn. 
 Syn hillge earm die wûnderdieden, 
 dy’t alle folk op ierde sjocht. 
 Hjir is it klear te ûnderskieden: 
 Hy kaam en hol pús oan ús rjocht. 
 
-Het paasontbijt 
 
 Videoclip: ‘Because of Him’ om mee te beginnen 

 
 Videoclip: Trinity “Alive again” ter afsluiting 
 
-Gebed van de Paasmorgen 

 
-Lezing Exodus 14-15  ‘Aan de oever van de Schelfzee’  
 

-Lied 59 uit Zingend geloven: 1, 3 en 6 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De aarde dreunde van geweld, 
 de lucht zag zwart van stof, 
 maar met ons was de sterkte Held. 
 Zing, Israel, zijn lof.  Refrein 

 
 Looft nu de Heer met snarenspel 
 en heft de tamboerijn 
 want Hij verloste Israel: 
 geprezen moet Hij zijn!  Refrein 



 

-Het verhaal van Johannes…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Lied 630: 1, 2 en 4 
 
 Sta op, een morgen ongedacht,  
 Gods dag is aangebroken, 
 er is in één bewogen nacht 
 een nieuwe lente ontloken. 
 Het leven breekt door aard en steen 
 uit alle wond’ren om u heen 
 spreekt dat God heeft gesproken. 
 
 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 



 open uw dode oren; 
 kom uit het graf dat u omsluit, 
 kom uit en word geboren! 
 Toen heeft zich in het vroegste licht 
 de nieuwe Adam opgericht, 
 ons allen lang tevoren. 
 
 Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
 de schoot van ’t graf ontkomen. 
 De morgen is vol nieuw geluid, -  
 werp af uw boze dromen. 
 Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
 is voor het lichaam nu vrij baan 
 naar een bestaan volkomen. 
 
-Een paar gedachten 
 
-We kijken en luistern naar Oslo Choir:  ‘Don’t you cry’ 
 
-Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
-Aandacht voor de collecte 
-Slotlied 637: 1, 3 en 4 
 
 O vlam van Pasen, steek ons aan, 
 de Heer is waarlijk opgestaan! 
 De Zoon, voor wie het duister zwicht, 
 de Zoon is als de zon, het licht! 
 
 De oude nacht voorgoed gedood, 
 de toekomst kleurt de morgen rood; 
 ziehier hoe God vergevend is 
 en hoe zijn liefde levend is. 
 Ziehier het licht van lange duur, 
 ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 



 o vlam van Pasen, steek ons aan-  
 de Heer is waarlijk opgestaan! 
 
-Zegen:  
  
 Dat je weg mag gaan die je goed doet, 
 dat je opstaat wanneer je valt, 
 dat je mens mag worden in Gods ogen 
 en die van anderen. 
 Weet dat de aarde je draagt,  
 dat je gaat in het licht 
 en de wind je omgeeft. 
 Dat je de vruchten van het leven proeft 
 en gaat in vrede. 
 Dat je de vruchten van je leven proeft 
 en gaat in vrede. 
 Weet je zo gezegend en gezonden. 
 
-Lied 634 
 
 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, U zij alle eer! 
 Alle menselijk lijden heeft U ondergaan 
 om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
 Licht moge stralen in de duisternis, 
 nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
 Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
 wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, U zij alle eer! 
 


