
Paaswake: een nacht anders dan alle andere….. 
 
Stilte 
 
Nachtblauwe hemel….. ( cantorij) 
 
 Nachtblauwe hemel, donker de aarde  
 Geen enkel geluid, niets te horen 
 Niets beweegt. 
 Als in doodsslaap wachten wij op wat komt. 
 
-Stilte 

 
De Paaskaars wordt binnengebracht 
 
We delen het licht, terwijl cantorij zingt :  
 
 Licht ontloken aan het donker 
 Licht, gebroken uit de steen, 
 Licht, waarachtig levensteken, 
 werp uw waarheid om ons heen. 
 
 Licht, geschapen, uitgesproken, 
 Licht, dat straalt van Gods gelaat. 
 Licht uit licht, uit God geboren, 
 groet ons als de dageraad! 
 
 Licht, aan liefde aangestoken, 
 Licht, dat door het donker brandt, 
 Licht, jij lieve lentebode, 
 zet de nacht in vuur en vlam! 
 
 Licht, verschenen uit den hoge, 
 Licht, gedompeld in de dood, 
 Licht, onstuitbaar, niet te doven 
 zegen ons met morgenrood! 
  
 Licht ,straal hier in onze ogen, 
 Licht, breek uit in duizendvoud, 
 Licht, kom ons met stralen tooien, 
 ga ons voor van hand tot hand! 
 
Lof van het licht Lied 595  
 
 Juich, hemelen, één koor van engelen, 
 Juich, hemelen, om de grote koning, 
 Juich om de overwinning, 



 Steek de bazuinen, vreugde klinkt alom. 
 
Wat de Schriften ons vertellen….. 
 
Genesis 1: 1-5 
 
Lied 604: 1 en 2 ( cantorij) 
 

De eerste dag der week, de wereld is begonnen. 
 De baaierd raakt van streek, de hemel staat vol zonnen. 
 Wat ons het oog bericht staat in ons hart te lezen. 
 Wij zien het levenslicht nu Christus is verrezen, 
 verrezen, verrezen, verrezen. 
 
 Het  water van de vloed stond ons al aan de lippen, 
 het wrakhout  van de moed brak krakend op de klippen 
 toen steeg de vogel hoop op vleugels hooggeprezen; 
 wij vieren onze doop nu Christus is verrezen, 
 verrezen, verrezen, verrezen. 
 
Exodus 14 ( fragmenten) 
 
Lied 763: 1, 3, 4 en 5 
 
 Zij zullen de wereld bewonen 
 zij namen het wonder ter hand, 
 de mensen van nacht en nevel 
 brengt Hij naar het heilige land. 
 
 Want Hij maakt de hoogte begaanbaar 
 en Hij baant een weg door de zee, 
 van alle vier einden der aarde 
 brengt Hij zich een volk bijeen. 
  
 De hemel roept uit Halleluja, 
 de aarde brengt leven tot stand, 
 de bergen bezwijken van vreugde, 
 de wereld wordt vaderland. 
 
 Ten dage der grote genade 
 als God de gebeden beloont, 
 dan zullen de volkeren weten 
 dat Hij bij de mensen woont. 
 
Jesaja 54: 5-14a 
 
Liet 605: 1, 2, 4 en 5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De takomst is als geande, 
 skept trochgong troch de floed,  
 leit  troch de wylde weagen 
 in rinpaad foar ús foet. 
 
 De takomst is al geande, 
 ferburgen en te sjen, 
 in stim dy’t te ferstean is, 
 God heint en draacht syn bern. 
 
 De takomst hâldt ús geande, 
 hy nimt ús by de hân 
 en liedt ús troch de dea nei 
 in nij, bewenber lân. 
 
Lucas 24: 1-12 
 
-Cantorij: Alleluja! ( William Boyce)  
 
-Enkele gedachten 
 
-Lied 607: 1 en 3 
 
 Gij zijt voorbijgegaan, een steekvlam in de nacht. 
 De vonken van uw Naam zijn ogen in ons hart. 
 In flarden hangt uw woord om onze wereld heen, 
 wij leven in U voort, wij zijn met U bekleed. 
 
 Gij zijt voorbijgegaan, een vreemd bekend gezicht, 
 een stuk van ons bestaan,  
 een vriend, een spoor van licht. 
 Uw licht is in mijn bloed, mijn lichaam is uw dag, 
 ik hoop U tegemoet zolang ik leven mag. 
 
Doopgedachtenis 



 
Dit is de nacht waarin wij worden teruggebracht 
naar de bronnen van ons geloof. 
De uittocht uit Angstland  
is ons op het lijf geschreven 
met het water van de doop. 
Wij zijn opgestaan uit de nacht, 
kinderen van Abraham geworden 
en de Zoon van Israël neemt ons mee 
door water en door duisternis- , een nieuwe geboorte, 
met een nieuwe naam genoemd, 
als reisgenoten naar ongeziene verten. 
 
Zoals de apostel Paulus schreef aan de gemeente in Rome: 
 
Weten jullie dan niet dat wij allen, 
gedoopten in Messias Jezus, gedoopt zijn in zijn dood? 
Wij zijn dus met Hem mee begraven 
door de onderdompeling in de dood, 
om – evenals de Messias is opgewekt van de doden 
door de glorie van God de Vader –  
ook zo in een vernieuwd leven onze weg te gaan. 
Want als wij het Hem vergroeid zijn 
waar ons sterven lijkt het zijne, 
dan zullen we ook op Hem lijken in zijn opstanding. 
Met Hem is het leven als keus tegen onrecht en bederf 
voorgoed begonnen. 
Laat je leven niet beheersen door onrecht en egoïsme. 
Een nieuw leven in gerechtigheid, dat is waar het om gaat. 
 
Daarom willen wij, nu het Paasfeest is begonnen, 
onze doopgelofte hernieuwen en ons geloof belijden. 
 
 
-V.      : Willen jullie de Eeuwige, de Ene, je God, dienen 
 en naar zijn stem alleen horen? 
-Gem.: Ja, dat willen wij! 
-V.       : Willen jullie je verzetten tegen alle machten 
 die als goden over ons willen heersen? 
-Gem.: Ja, dat willen wij! 
-V.       : Willen jullie elk slavenjuk afwerpen 
 en leven in de vrijheid van Gods kinderen? 
-Gem.: Ja, dat willen wij! 
-V.       : Geloven jullie in God de Vader 
 die ons allen roept tot zijn wonderbaar licht? 
 En in Jezus Messias, in wie het koninkrijk, 
 een nieuwe wereld ons nabij is gekomen, 



 en die ons heeft liefgehad ten einde toe? 
 En in de heilige Geest. 
 die ons aanvuurt en ons leven 
 van dag tot dag bezielt en vernieuwt? 
-Gem.: Dat geloven en belijden wij! 
 
-Lied 655: 1, 3, 4 en 5 
 
 Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
 Hij laaft u heel uw leven lang 
 met water uit de harde steen. 
 Het is vol wonderen om u heen. 
 
 Een lied van uw verwondering 
 dat nog uw naam niet onderging, 
 maar weer opnieuw geboren is 
 uit water en uit duisternis. 
 
 De hand van God doet in de tijd 
 tekenen van gerechtigheid. 
 De Geest des Heren vuurt ons aan 
 de heilge tekens te verstaan. 
 Wij zullen naar zijn land geleid 
 doorleven tot in eeuwigheid 
 en zingen bij zijn wederkeer 
 een nieuw gezang voor God de Heer. 
 
-Voorbeden 
 
-Lied 972: 1 en 5 
 
 Hoe goed, o God, is ’t hier te zijn, 
 bij woord en water, brood en wijn, 
 waar alles ons een dat voorspelt 
 dat hel en dood zijn neergeveld. 
 
 Gij doet ons reizen door de tijd,  
 verbonden in saamhorigheid, 
 in vreugde en verwondering 
 in hoop en liefde onderling. 
 
-Tafelgebed :  
 
-V.      : De Levende is met u allen! 
-Gem.: Zijn vrede is met u. 
-V.       : Met  vrede gegroet 
-Gem.: en gezegend met licht. 



-V.       : Danken wij de Levende, 
-Gem.: goed is het om zijn Naam te zegenen. 
-V.      : Gezegend zijt Gij, Eeuwige onze God. 
 In de nacht klonk uw stem, 
 sprak uw hart. 
 In de nacht brak het donker  
 op uw woord van licht. 
 Opstaan, vertrouwen en gaan zullen wij 
 naar de morgen, uw nieuwe dag 
 en zingen om U het lied van alle reisgenoten 
-Cant.: Heilig, heilig, heilig…. ( Schubert Deutsche Messe) 
 
-V.      : In de nacht bleef Gij trouw  
 aan het volk van uw liefde, 
 aan de Zoon van uw hart. 
 Gezegend om Hem, 
 Hij , onze nieuwe geboorte, 
 de nieuwe dag! 
 Hem gedenken wij, Hem vieren wij 
 als ons leven, ons behoud, 
 zoals Hij in zijn nacht 
 het brood nam, het zegende en brak, 
 om het uit te delen met de woorden: 
 “Dit is mijn lichaam, voor jullie. 
  Neemt en eet en doe dat tot mijn gedachtenis.:” 
 
 En net zo na de maaltijd toen Hij de beker nam. 
 de dankzegging uitsprak en deze liet rondgaan 
 onder zijn vrienden met de woorden: 
 “Dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed, 
  drinkt hier allen van en doe dat om Mij te gedenken.” 
  
 Delen wij samen hier in zijn lichaam 
 en vinden wij leven, eens en vooral. 
 
 Voeg ons bijeen tot één levend lichaam, 
 een tempel van liefde, oase van vrede, 
 een woning voor U, 
 de plaats die Gij kiest om bij de mensen te wonen. 
 Zo bidden wij U met de woorden die de Opgestane, 
 onze Heer en broeder ons gaf:  
-Gem.: Onze Vader…… 
 
-Cantorij: Agnus Dei ( Lied 408 d) 
 
 Wij wensen elkaar de vrede van Christus 

 



-Gemeenschap van brood en wijn, met 604: 3 
 
 Wij delen brood en wijn. Al waren onze zonden 
 zo rood als karmozijn, ons beeld blijft  ongeschonden. 
 Het graf, de moederschoot zal niet het einde wezen. 
 Wij leven uit de dood nu Christus is verrezen, 
 verrezen,verrezen, verrezen. 
 
-Slotwoord 
 
-Zegen, met Peace I leave 
 
-Uitgangslied: Het is Pasen, wat een vreugde! ( 88 uit Hoopvoor alle volken, uit  Brazilië) 
 
 Het is Pasen, wat een vreugde! 
 Laat ons zingen, laat ons vrolijk zijn.  
 Jezus geeft aan ons zijn liefde,  

stierf en leeft nu voor altijd. 
   
  Laat ons zingen, laat ons vrolijk zijn, halleluja 
  
 Eens verrezen zal Hij komen 
  en wil nu en altijd bij ons zijn. 
 Brood van liefde en gemeenschap 
 deelt Hij aan eenzamen uit. 
 
  Laat ons zingen….. 
 
 Hij bevrijdt ons uit het Angstland, 
 helpt ons dienstbaar aan elkaar te zijn. 
 Dichte deuren, die gaan open 
 door de Geest die vrede brengt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


