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Deze drie 
 

Geloof je met je hart? 
  Ik geloof 
  met de taal 
 
en heb je lief met je handen? 
  Ik heb lief met  
  het wonder 
 
en wat verwacht je dan? 
De hoop dat het anders kan. 
 
    ( Guillaume van der Graft)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Orgelspel 
 
-Woord  van welkom en mededelingen 
 
-Introïtus : Psalm 67: 1 
 
 God zij ons gunstig en genadig. 
 Hij schenke ons ’t gezegend licht 
 dat overvloedig en gestadig 
 straalt van zijn heilig aangezicht: 
 opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde 
 en tot U zich wend’, 
 zo, dat allerwegen ieder de volk de zegen 
 van uw heil erkent. 
  
-V.      : De Heer is met u allen! 
-Gem.: Zijn vrede is met u. 
-V.       : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
-Gem.: Schepper van hemel en aarde. 
-V.       : Die nooit te ver zijt om ons te horen – 
-Gem.: wees als een licht in ons midden! 
-V.       : Die ons ter harte neemt en onze naam roept – 
-Gem.: dat wij U kennen als bron en bedding! 
-V.       : die ons voor ogen houdt als uw beminden – 
-Gem.: dat wij elkaar zien zoals Gij ons ziet, 
-V.       : mensen van uw welbehagen, 
-Gem.: hier verzameld in dit oude huis van hout en steen:  
 
 
-Hertslach 42  “Yn dit hûs mei hannen boud”  ( staande) 
 
 Yn dit hûs mei hannen boud, 
 kâlde stien dy’t waarmte jout, 
 falt in ljochtstriel troch de glêzen  

oer de wurden dy’t wy lêzen. 



 
 Neffens iuwenâld gebrûk 
 ha wy earen nei it boek 
 dat ús iepent, net behaget, 
 en dêr ’t sprekkend ljocht yn daget. 
 
 Troch de taal yn bylden skreaun 
 wurde wy ta klearhyd dreaun; 
 yn it grau fan it besteande 
 hâldt in oare foet ús geande. 
 
 Yn dit hûs mei hannen boud, 
 weefsel dat besieling jout, 
 baarnt it âlde ljocht noch hillichm 
 ta in nije geast reewillich. 
 
-Korte inleiding op deze dienst 
 
-Kyriegebed: Lied 300B, cantorij en voorganger 
 
 God van ons leven, open ons hart 
 en maak het zo wijd als de wereld 
 waarover wij roepen als voor onszelf: 
 Heer, ontferm U! 
 
 
 
 Over het al het onschuldige bloed op aarde 
 van alle vermoorden en alle verminkten, 
 de slachtoffers van haat en verraad: 
 Heer, ontferm U! 
 
 Over alle kinderen voor wie geen plaats sis, 
 die worden geboren in oorlogsrumoer, 
 in armoede, honger en dorst: 



 Heer, ontferm U! 
 
 Over wie een zwaar  lot moeten dragen,  
 daklozen, doellozen, eenzame zielen,  
 geschonden naar lichaam en geest: 
 Heer, ontferm U! 
 
 Over degenen die worden vervolgd, 
 die worden vernederd en gekleineerd, 
 en die men belastert en schendt: 
 Heer, ontferm U! 
 
 Over de mensen die worden vergeten, 
 door niemand geacht of geborgen, 
 die te gering zijn om te gedenken: 
 Heer, ontferm U! 
 
 Over wie leven in angst, pijn en zorgen, 
 over wie bang zijn om te sterven 
 en over onszelf in het uur van de dood: 
 Heer, ontferm U! 
 
 
-Gloria: Lied 103 E  3-talig, cantorij en gemeente 

 
 
 Bless the Lord my soul and bless Gods holy Name 
 Bless the Lord my soul, who leads me into life 
 
 

Loovje God, myn siel en seinigje syn Namme. 
 Loovje God , myn siel, dy’t my it libben jout. 
 
 Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil’ge Naam. 
 Prijs de Heer, mijn ziel, die mij naar ’t leven leidt. 



-Gebed van de zondag 
 
 
-“Op een keer……..”( verhaal van Eli Wiesel) 
 
-Lied 433 ( Zangen van zoeken en zien)  
  Cantorij en gemeente ( refrein) 
 
 Tegen de wind inzingen, 
 tegen de heersende wind – 
 dat het verhaal van de eerste dingen 
 weer eens temeer begint. 
 
 
 Tegen de wind in zingen 
 tegen het onweer te keer gaan 
 onmogelijke dingen beweren en verzinnen 
 wat immers niet kan bestaan. 
 
 Refrein 

 
 Wat immers niet kan gebeuren 

 Hemel met open deuren,  
 tempelgordijnen die scheuren 
 vrolijkheid uit de treure 
 een haast vergeten verhaal 
 handhaven in de taal,  
 
 Refrein 

 
 Dat van die van vele planeten 

 er één Tuin van Adam zal heten 
 en iedereen zal het weten: 
 aarde is enkelvoud, deze, 
 ontgonnen woestijn, 



 het is waar wij mensen zijn, 
 
 Refrein 

 
 En dat daar die God zal wezen 

 van wie wij hartstochtelijk lezen 
 in woorden die zijn verrezen, 
 een Naam die wordt geschreven,  
 in letters van brood en wijn,   
 een liefde van mijn en dijn 
 die alles in allen zal zijn. 
 
 Refrein 

 
-Profetenlezing:  2 Koningen 5:1-5, 8-15 
 
Naaman, de overste van het leger van de koning van Aram, 
was een  groot man voor het aangezicht van zijn heer, 
verheven in aanzien; 
want door hem had de Eeuwige Aram bevrijding gegeven. 
Die man nu – een sterke held – was melaats. 
Aram was eens in benden uitgetrokken: 
ze hadden uit het land Israël een klein meisje gevangen mee-
genomen, dat kwam voor het aangezicht van Naamans vrouw. 
Zij sprak tot haar meesteres: 
“Ach was mijn heer maar voor het aangezicht van de profeet in 
Samaria, dan zou die hem van de melaatsheid weghalen.’ 
Hij kwam en meldde het aan zijn heer:  
“Zo-en –zo  heeft het meisje uit het land Israël gesproken!” 
De koning van Aram zei:  
“Komaan, ga dan, ik zend een brief aan de koning van Israel.” 
 
( Maar dat was niet waar het meisje over had gesproken. En 
de koning van Israël voelt vooral nattigheid.) 
 



Het geschiedde toen Elisa, de man Gods, hoorde 
dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, 
dat hij iemand naar de koning zond om te zeggen: 
“Waarom heb je je kleren gescheurd? 
 Laat hij toch naar mij komen, 
 hij zal erkennen dat er een profeet in Israël is!” 
En Naaman kwam, met zijn paarden en zijn wagen; 
hij ging staan voor de deur van het huis van Elisa. 
Elisa zond een bode naar hem toe om te zeggen: 
“Ga maar en was je zevenmaal in de Jordaan, 
 Dan zal je huid voor je terugkeren en je zult rein zijn.” 
Naaman werd kwaad en ging weg, Hij zei:  
“Zie, ik dacht, hij zal zeker bij mij naar buiten komen,  
 gaan staan en de naam van de Eeuwige zijn God aanroepen 
 en zijn hand boven de plaats heen en weeg bewegen 
 en zo de melaatsheid weghalen. 
 Zijn de Abana en de Parpar, de rivieren van Damascus,  
 soms niet beter dan alle rivieren in Israël; 
 kan ik me daarin niet wassen en rein worden?!” 
Hij keerde zich om en ging verontwaardigd weg. 
Maar zijn knechten traden toe en spraken tot hem: 
“Mijn vader, had de profeet een ingewikkeld woord tot u  
 gesproken, zou u het dan niet gedaan hebben?  
 Hoeveel te meer nu hij tegen u zegt: was je en wordt rein….” 
Toen daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de 
Jordaan naar het woord van de man Gods.  
Zijn huid keerde terug als die van een kleine jongen  
en hij werd rein. 
Hij keerde terug naar de man Gods, hij en zijn hele gevolg. 
Hij kwam en ging staan voor zijn aangezicht en sprak: 
“Zie toch, ik erken dat er op de hele aarde geen God is dan in 
Israël.” 
 
-Lied 837: 1 en 4 
 



 Iedereen zoekt U, jong of oud, 
 speurend langs allerlei wegen: 
 kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd, 
 meester, waar kom ik U tegen? 
 Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
  moe van onszelf en zonder kracht, 
 dorstend naar liefde en zegen. 
 
 Koning, uw rijk is zo nabij –  
 open mijn ogen en oren! 
 Onrustig is mijn hart in mij, 
 totdat het nieuw wordt geboren. 
 Daarom zoekt U elk mensenkind, 
 Zoek, herder mij, opdat ik vind 
 en steeds meer bij U zal horen. 
 
-Evangelielezing: Marcus 1: 35-45 
 
En yn ‘e iere moarn, it wie suver noch nacht, gong Er 
de stêd út , sette ôf nie in iensum stee en bea dêr. 
Letter gongen Simon en dy’t by him wiene der ek op út, 
efter Him oan, en hja fûnen Him en seine tsjin Him: 
“Hja sykje allegeare om Jo”. 
Hy seit tsjin harren: “Lit ús earne oars hinnegean, nei de  
doarpen yn ‘e omkriten, om dêr ek myn boadskip te  
ferkundigjen, want dêrfoar bin Ik er op útgean.” 
En hy gong hinne en preke yn har synagoge, hiele Galilea 
troch, en dreau de kweageasten út. 
In melaatsken-ien komt op Him ta, dy;t Him om help freget en 
delknibbeljend tsjin Him seit: “As Jo wolle, kinne Jo my rein 
meitsje.” 

Jezus, mei him begien, stiek de hân út en rekke him oan.  
En Hy seit tsjin him: “Ik wol it, wurd rein!” 

En fuortendlaliks gong de melaatskens him ôf en hy wie rein. 
En Hy stjoerde him daliks fuort, him ynskerpjend: 



“Tink der om, datsto it tsjin gjinien seiste, mar gean hinne en 
lit dy sjen oan ‘e pryster en bring foar dyn reiniging it offer, dat 
Mozes foarskreaun hat, as in bewiis foar harren.” 
Doe ’t de man fuortgien wie, begûn er lykwols wakker te  
fertellen en die oeral syn ferhaal, dat sadwaande koe Jezus net 
mear iepenlik de stêd yngean, mar Hy bleau bûtenút op ien-
sume plakken:   mar likegoed kamen de minsken rûnom wei 
op Him  ta.  
 
-Lied 487: 1 en 3 (LvK ’73) 
 
 De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
 ben ik opnieuw geboren en getogen. 
 Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
 gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
 Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
 en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
 
 Gij geeft het uw beminden in de slaap,  
 Gij zaait uw Naam in onze diepste dromen, 
 Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt –  
 zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
 zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
 zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 
-Uitleg en verkondiging 
 
-Lied 322 cantorij en gemeente 
 
 
 Die chaos schiep tot mensenland, 
 die mensen riep tot zinsverband, 
 Hij schreef, ons tot bescherming, 
 Zijn handvest van ontferming, 



 Hij schreef ons vrij, met eigen hand. 
  Schrift die mensenoorsprong schrijft, 
  Woord van trouw blijft. 
 
 Dat boek waarin getekend staan 
 gezichten, zielen, naam voor naam, 
 hun overslaande liefde, 
 hun overgaande liefde, 
 hun weeën die niet overgaan. 
  Schrift die mensendagen schrijft. 
  Licht dat aanblijft. 
 
 Zijn onvergank’lijk testament: 
 dat Hij ons in de dood nog kent – 
 de dagen van ons leven 
 ten dode opgeschreven, 
 ten eeuwig leven omgewend. 
  Schrift die mensentoekomst schrijft. 
  Naam die trouw blijft. 
 
-Afscheid en losmaking ( door ds.Mirjam Hulzebos) 
 
Geliefde broeder, Harrie, 
 
Vandaag eindigt jouw dienstwerk als dienaar des Woords in de 
gemeente Terpoarte. Maar je neemt niet alleen afscheid van 
deze gemeente: het betekent ook het einde aan ruim veertig 
jaar actief dienstwerk in onze kerk. 
Bij de bevestiging destijds, in de Hervormde gemeente van Bal-
lum, Ameland, heb je uitgesproken dat je de heilige Schrift 
aanvaardt als bron van de verkondiging en als de regel van het 
geloof en dat je je wilt verzetten tegen al wat dat weerspreekt. 
Je beloofde toen, en daar werd je bij elke volgende verbintenis 
aan herinnerd en ook nu, geheim te houden wat je in vertrou-
wen zou worden meegedeeld. Dat is wat blijft. 



 
Maar we zijn nu dus op het moment gekomen dat we je laten 
gaan en  zeggen je dank voor de overtuiging, de inzet en de 
liefde waarmee je je dienstwerk in de kerk van Christus hebt 
vervuld.  
We hopen dat je zo mogelijk en waar nodig de kerk zult blijven 
dienen met de gaven van jouw hoof en hart. 
Handdruk 
 
-Cantorij:  Jo dy’t ús jûn ha miljoenen oan stjerren….”  
 ( Erik Sommer/  Johannes Johansen/ Eppie Dam) 
 
 Jo dy’t ús jûn ha miljoenen oan stjerren, 
 bring yn ús tjsuster in fonkjend geloof. 
 Jo bin ús ljocht, Jo ús wachty en beskermer, 
 wy gean de nacht yn mei sprankjes fan hoop. 
 
 Tank foar de strielende dei dy’t ferrûn is,, 
 jefte fan Jo, en ús rikt troch jo hân, 
 rekkenje net wat ús minsken net jûn is,  
 rekkenje net ús gebrek oan ferstân. 
 
 Tank foar de freugde dy’t altyd ferrommet, 
 elke kear wer wie dy jefte in feest. 
 Help ús te dragen de noed dy’t bekommert, 
 Jo witte wier wol it doel fan ús need. 
 
 Tank foar de minsken de minsken ta stipe, 
 doe ’t nimmen hiem hie, gjin hûs of gerak. 
 Help ús om moarn wer ferbining te sykjen, 
 yn tsjin ússels, mei dy’t lyts is en swak. 
 
 Jo, dy’t ús jûn ha miljoenen stjerren. 
 Dwalende stjerren? Jo bringe ús thús. 
 Jo bin ҋs Heit, Jo ús wacht en beskermer, 



 ljocht yn it tsjuster, ferwachte fan ús. 
 
 
-Een paar woorden 
 
-Dienst van de gebeden 
 
 Cantorij: “Hoor je mij? “ ( naar Psalm 16) 
 
 Hoor je mij? Voor mij ander dan jij.  
 Bij jou alleen ben ik veilig, Hoor je mij? 
 
 
 Godheid had mij in haar macht. Offer eiste zij,  
 bloed. Ik heb ze gebracht. Haar grote namen  
 waaiden voorbij – de jouwe niet, die is op mijn lippen. 
 Refrein 

 
 Enige God die ik ken, alles ben je me, 
 erfdeel en beker. Lieflijke oorden vielen mij toe.  
  Mijn hart klimt in mij, mijn geest wordt wijder: 
 Jij verkoopt me niet, voor geen prijs, - voor geen ander. 
 Refrein  
 
 Gebeden 
 Stil gebed 
 Onze Vader 
 
 “Hoor je mij?” 
 
-Inzameling 
 
-Slotlied: Lied 657 
 
 Zolang wij ademhalen 



 schept Gij in ons de kracht 
 om zingend te vertalen 
 waartoe wij zijn gedacht: 
 elkaar zijn wij gegeven 
 tot kleur en samenklank. 
 De lofzang om het leven 
 geeft stem aan onze dank. 
 
 Het donker kan verbleken 
 door psalmen in de nacht. 
 De muren kunnen vallen: 
 zing dan uit alle macht! 
 God, laat het nooit ontbreken 
 aan hemelhoog gezang, 
 waarvan de wijs ons tekent 
 dit lieve leven lang. 
 
 Ons lied wordt steeds gedragen 
 door vleugels van de hoop. 
 Het stijgt de angst te boven 
 om leven dat verloopt. 
 Het zingt van vergezichten, 
 het ademt van uw Geest. 
 In ons gezang mag lichten 
 het komend bruiloftsfeest. 
 
Zegen 
 
-Cantorij: “God stjoerde ienris in ingel nei my”  
 
 God stjoerde ienris in ingel nei my 
 om my yn ’t libben te lieden. 
 Wêr ’t ik ek gean, is myn ingel der by 
 syn hân is altyd te fielen. 
 



 Myn ingel bringt yn tsjusternis my ljocht, 
  myn ingel hat my hope en útsjoch brocht; 
 seit my: ús God is dyn rêder! 
 
-Woorden namens de kerkenraad 
 
 


