
De bloemschikkingen zijn gebaseerd op teksten van het oecumenisch leesrooster en 
sluiten aan bij het jaarthema van de Protestantse kerk. Ga mee, samen getuigen van 
geloof hoop en liefde. 
 
De lezingen komen uit Jeremia en Prediker. De boodschap van Jeremia was soms 
moeilijk en pijnlijk, maar ze bevatten ook hoop op herstel.  
 

De schikking is een donkerbruine bol en deze wordt 
gedurende de veertigdagentijd steeds groener. De ronde 
vorm symboliseert de kringloop van het leven. 
 
De eerste zondag van de veertigdagentijd gaat het over 
de roeping van Jeremia. 
 
Geroepen als profeet 
Zoals bloesem 
De lente roept 
Luister 
Nieuw bewustzijn. 
 
 
 
 
 

De tweede zondag 
 
Vandaag staat de tekst centraal: Jullie zijn als klei in de 
handen van de pottenbakker (die niet opgeeft). De bol 
heeft een krans van klimop, symbool van trouw en hoop. 
 
 
Trouw van God 
aan de aarde. 
Telkens opnieuw 
Gecreëerd. 
Goed genoeg  


