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Daar droom ik altijd van 
dat iets me de ogen opent 

en daarmee alles in mij openzet 
( Oddny Eir) 

 
 

 
 



-Orgelspel 
 
-Woord  van welkom en mededelingen 
 
-Aanvangslied: ‘ Zoek de stilte…..” (Liefste lied overzee 2, 65) 
 

1.Zoek de stilte, vind de ruimte 
in ons overvol bestaan, 
waar de hoop een plaats kan vinden, 
wij bevrijd naar binnen gaan: 
wis de chaos en de wirwar, 
wis de ogen, om te zien 
wat van waarde is en kostbaar, 
wat tot onze vrede dient. 

 
3.Laten wij in zijn Geest opgaan, 
open voor elkaars verdriet, 
angsten uit ons leven bannen, 
want de ruimte mag gevierd: 
ruimte voor de diepste dromen, 
ruimte voor zorgvuldigheid. 
Ruimte die wij kunnen delen, 
ruimte waar de Geest geleidt! 

 

2.Stilte vraagt om ons vertrouwen, 
koelt de hitte, remt de tred. 
God, de stilte die ons aanspreekt, 
kent ons wezen, raakt de kern. 
Hij schept ruimte in ons denken, 

schaduw die de zon laat zien, 
schenkt ons moed waar wij te klein 
zijn, geeft geloven doel en zin. 

 

-V.        : De Heer is met jullie allen! 

-Gem. : Zijn vrede is met jou. 
-FV.     : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
-Gem. : Schepper van hemel en aardse 
-V.        : Wij wachten op U, 
-Gem.  : breng ons thuis 
-V.        : dat wij kind-aan-huis zullen zijn 
-Gem . : in uw geheimen en in uw heiligdom 
-V.        : Herschep met uw Geest ons leven als nieuw 
-Gem.:  en doe uw aanschijn over ons lichten. Amen 
 
-Psalm 84: 1 en 2 
 



-Kyriegebed met lied 301k 
 
-Gloria: lied 713: 1, 3 en 5 
 
-Gebed van de zondag 
 
-Lezing uit de Geschriften: Spreuken 1: 1-7 en 8:22-36 
 
Spreuken van Salomo, zoon van David, koning van Israel: 
om in te zien wat wijsheid is, wat vermaningen zijn, 
om woorden te begrijpen die getuigen van gezond verstand, 
om open te staan voor vermaningen, 
voor rechtvaardigheid, recht en oprechtheid, 
om iets verstandigs mee te geven aan die naïef zijn, 
kennis en bedachtzaamheid aan die jong zijn. 
Luistert de wijze, dan komt hij meer te weten, 
iemand met gezond verstand weet zo wat hem te doen staat, 
om spreuken en zegswijzen te begrijpen,  
de woorden van de wijze en hun mysteries, 
Ontzag voor de Levende is het begin van inzicht; 
wijsheid en vermaningen, dwazen hebben daar maling aan. 
 
De Levende wekte mij als begin, voordat Hij op weg ging,  
als eerste van alles wat Hij van oudsher bewerkstelligd heeft. 
In den beginne ben ik gevormd, in de vroegste tijden, 
nog voordat de aarde was. 
Toen de oervloed nog niet was, kwam ik tot leven. 
 
Toen Hij de hemel op zijn plaats zette, was ik er bij, 
toen Hij de horizon spande boven de waterkolken,  
toen Hij de lucht zijn plaats gaf daarboven, 
toen Hij de bronnen van de waterkolken kracht gaf, 
toen  Hij de zee begrensde, zodat het water niet verder  
ging dan zijn bevel, toen Hij de aarde grondvestte 
was ik bij hem als zijn lieveling, 
ik was zijn bron van vreugde, dag in, dag uit, 
altijd maar spelend voor hem. 
 



Luister naar de vermaningen en word wijs, 
ga het nooit uit de weg. 
Gelukkig de mens die naar mij luistert, 
die dag in, dag uit waakt bij mijn deur, 
de wacht houdt bij mijn toegangsdeuren, 
Want wie mij vindt, vindt het leven, 
hem valt ten deel de goedheid van de Levende 

 
-Lied 846: 1 en 6 

 
-Lezing van het Evangelie: Mattheus 6:  25-26 

 
Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten 
of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven 
niet meer dan voeding en het lichaam niet meer dan kleding? 

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen 
voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer 
waard dan zij? 

 
-Lied 422 
 

-Overdenking 
 

-Orgelspel 
 

-Voorbeden en stil gebed, Onze Vader ( 369b) 
 

-Aandacht voor het collectedoel (diensthuis)* 
 

-Slotlied: lied 423 
 

-Zegen 
 

-Orgelspel 
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